
      

 

Beste mensen,       oktober 2021 

 

Inmiddels ben ik 3 weken na mijn operatie. En herstellend thuis, overweldigd door alle lieve 
woorden, kaartjes, briefjes en bloemen van velen van u. Waarvoor intens dank! Die steun is heel fijn 
om te krijgen en ervaren. Heel bijzonder ook om te mogen lezen wat de huisarts, ik, voor sommigen 
betekent. Het vertrouwen dat ik krijg is niet vanzelfsprekend en heeft iedereen toch echt nodig. Of 
dat nu is om je werk uit te kunnen voeren of om een genezingsproces door te maken.   
 
Een korte toelichting op mijn situatie. Er is sprake van tongkanker. Een zeldzame kanker, veroorzaakt 
door pure pech. De tumor is er in het geheel uitgehaald en gelukkig lijkt er geen sprake van 
uitzaaiingen. Dat betekent dat ik - na herstel van nog enkele weken - mag starten met revalidatie. U 
kunt zich voorstellen dat slikken en spreken nu erg beperkt is. Deze revalidatie kan 6-12 maanden 
duren. Het is onduidelijk wanneer ik weer voldoende hersteld zal zijn om te kunnen werken, maar ik 
ga ervoor! De ziekenhuis-controles zullen de komende jaren intensief zijn om mijn kansen zo goed 
mogelijk te houden. Mensen die kanker hebben (gehad) kennen dit traject en de spanning die er elke 
keer bij komt, hopend dat de uitslagen goed blijven.   
 
Gelukkig weet ik mij gezekerd van een goed team dat de zorg voor u overneemt. De assistentes, de 
collega’s en praktijkondersteuners, maar vooral mijn vrouw, bij u bekend als dokter Jol, ben ik heel 
dankbaar! En met de komst van mevrouw Reuser hebben we er ook een heel fijne huisarts bij.  
 
Nogmaals enorm dank voor alle steunende gebaren. Op afstand volg ik de ontwikkelingen in de 
praktijk wat en leef ook met u mee.  
 
 
 
Hartelijke groet, Arjan van Andel 

 


